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Goede Vrijdag  
18 april 2025 

 

Opstandingskerk te Wissenkerke 
 
 

 
 
 

Voorganger:   ds. Karin van den Broeke 
Organist:   Corella Nijsse  
Muzikale medewerking: Ensemble Apollo 
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Welkom door Ouderling van Dienst 
 
Stilte 
 
Votum  
Voorganger: Eeuwige, wees ons genadig 
Allen:  OP U HOPEN WE 
Voorganger: Wees onze sterkte, iedere dag, 
Allen:  OOK ONZE HULP IN TIJD VAN NOOD 
 
Lied: Psalm 22, 1 en 2 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht. 
 
Nochtans, op U, o God die heilig zijt 
en troont op lofgezangen, U gewijd 
door Israël dat Gij hebt uitgeleid, 
steunt ons vertrouwen, 
immers, de vaderen bleven op U bouwen, 
dat Gij hen nam in heilige bescherming: 
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming, 
hen niet beschaamd. 
 
Kyriëgebed  
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Lied:  558: 1, 6 en 7 
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 

Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
 

Om het woord van goddelijk recht 
dat Gij tot uw rechters zegt, 

- zelf hebt Ge uw geding beslecht, 
Kyrie eleison. 
 

Lezing:  Johannes 17, 1-3 
 

Korte overweging 
 

Lied: 494 
Vanwaar zij Gij gekomen, 
wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij 
die onder ons wil wonen, 
zo ver weg, zo dichtbij. 
 

Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal 
uw woorden uitgeschreven 
in iedere mensentaal. 
Ons eigen levenslot 
met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 
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Gij zijt in ons verloren 
wij durven U niet aan, 
uw stem in onze oren, 
uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed 
een kind voor ons geboren, 
een mens die sterven moet. 
      
Lezing:  Johannes 18, 1-5 
 
Ensemble: ‘Herzliebster Jezu’ – J.S. Bach 

Lezing:  Johannes 18, 12-18 
 
Lezing:  Johannes 18, 19-24 
 
Ensemble: Befiehl du deine Wege – J.S. Bach 
 
Lezing:  Johannes 18, 25-27 
 
Ensemble: O Haupt voll Blut und Wunden – J.S. Bach 
 
Lezing:  Johannes 18, 28 – 32 
 
Lezing:  Johannes 18, 33 - 38 
 
Lezing:  Johannes 18, 39 – 40 
 
Lied:  961 (2x) 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem 
behoren wij toe. 
 
Lezing:  Johannes 19, 1-16 
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Lezing:  Johannes 19, 17-22 
 
Lezing:  Johannes 19, 25 – 27 
 
Lied:  EB 114, 1, 2 
Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 
voor zijn oog aan ’t kruishout brak. 
 

Hoe nog stervende zijn mond 
troost voor vriend en moeder vond, 
weet ik: ‘Hij vergeet ons niet, 
schoon Hij stervend ons verliet.’ 
 
Lezing:  Johannes 19, 28-29 
 
Lied: EB 114, 6 
Hoor ik, hoe Hij riep: ‘Mij dorst!’ 
dan roep ik: ‘O Levensvorst, 
Gij, Gij naamt de bitt’re dronk, 
die deez’ aard verzoening schonk.’ 
 
Lezing:  Johannes 19, 30 
 
 Paaskaars wordt gedoofd  
   
Ensemble: Chorale – J.S. Bach 
 
Gebed 
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Slotlied:  381: 1 en 247, 3 en 5 
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 
 

U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
 

In stilte verlaten we de kerk en gaan naar buiten 
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